Opzet familiezondag — ‘Liefdesliedjes’

Datum: 5 november 2023

Thema:

‘Liefdesliedjes’

Bijbeltekst:

‘Liefde geeft nooit op. Liefde geeft meer om anderen dan om zichzelf.
Liefde wil niet wat het niet heeft. Liefde paradeert niet, is niet
hooghartig, dringt zichzelf niet op aan anderen, zegt niet altijd ik
eerst’, verliest zijn zelfbeheersing niet, houdt geen scoreboek bij met de
zonden van anderen, is niet in de zevende hemel als anderen door de
hel gaan, is bij als de waarheid opbloeit, verdraagt alles, vertrout altijd
op God, zoekt altijd het beste, haalt geen oude koeien uit de sloot en
blijft tot het einde toe krachtig.”

1 Korinthe 13:4-9 (the Message-NL)

Uitdaging:

Er zijn nergens zoveel liedjes over geschreven als over de liefde. Hele
zoete liedjes, smartlappen, rauwe schreeuwers...en dan niet alleen
over de liefde als die zo mooi is en voelt. Maar ook over als het
misloopt of als je het juist zo erg mist.
Wat de verschillende liederen gemeen hebben, is dat ze zo raak
kunnen zijn. Het raakt iets diep vanbinnen, geeft woorden of melodie
aan wat je kan voelen en meemaken. Muziek is van alle tijden en
culturen en dat is bij de liefde niet anders. Zangers doen er een boekje
over open, maar de Bijbel ook...en dan ook gerust over alle kanten van
de liefde.
-> De uitdaging deze keer is om elkaar te vertellen welk lied jou raakt
als het gaat om de liefde. Dat kan dus ook zijn als je die mist of het
misgelopen is. Deze vragen kunnen je helpen:

= Welk lied vind jij raak als het om de liefde gaat?

= Waarom raakt die jou?

= Extra: luister het lied samen of doe dat op een later moment

en kom er dan bij elkaar op terug.
= Extra: bid voor/met elkaar over wat je gedeeld hebt.

Voor kinderen:

Luister het lied ‘de liefde is lief’ van Marcel & Lydia Zimmer en praat
met elkaar erover door aan de hand van deze vraag:

=  Watis liefde?

= Waar zie je liefde? (of hoe kan je liefde zien?)

Met de buurt:

Nodig iemand uit bij deze familiezondag of ga zelf op een later
moment eens over deze vraag in gesprek.

Met andere culturen:

Heb je iemand in je buurt/omgeving/netwerk die uit een andere
cultuur komt? Probeer aan elkaar uit te leggen welk liedje uit je eigen
cultuur je raakt als het over liefde gaat.

Extra activiteit(en):

Verdieping

= Zie hierboven bij de uitdaging de extra mogelijkheden.

= Vraag: hoe spreekt God jou aan door het gedeelde lied?
Of spreekt Hij tot jou door een ander lied dan je al deelde?
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