
Intro
Deze profeet is er voor pubers. Voor ieder mens die weet dat 
al jong je leven beslissend gevormd wordt. Het gaat over spe-
len, zien en voelen. Over vragen: Heb ik een ziel of niet? Waar gaat het leven over? Waarom kom ik niet vooruit? 
Is er een God? Misschien dat je als jong mens wel scherper ziet en dieper voelt en eerlijker bent, dan later, 
wanneer je gewend bent geraakt aan een cultuur die de vragen dooft in zoveel mensen, die leven met makke-
lijke antwoorden. Misschien moeten we heel goed naar jonge mensen luisteren, naar hun ontregelende gevoe-
lens, naar de leegte die hen kan overvallen, een leegte die ook iets zegt over ons. En ook, denk ik, luisteren naar 
hun ervaringen met God. Die liggen los in het leven. Een kind beseft dat. 

Dit hoofdstuk gaat over Esther Maria Magnis, schrijfster, geboren in 1980, in Westfalen in Duitsland. Ze schreef 
ruim tien jaar geleden een groots boek, waarin je de intensiteit van je jonge jaren voelt, van de pubertijd, wan-
neer je voor het eerst contact maakt met jezelf, met mensen, met de dood. Ze verliest haar vader en haar broer, 
ze heeft godservaringen en ze kapt met God, wil nooit meer met Hem spreken. Ze is in de war en dan weer 
helder, wodka en God lopen door elkaar heen. 

Esther Maria Magnis zul je niet veel op social media tegenkomen. Ze leeft teruggetrokken. Talkshows haat ze 
en interviews vindt ze ook ingewikkeld. Hoe zeg je complexe dingen in korte zinnen?

Dit gaat over de wijsheid die je kunt opdoen in je jonge jaren. Over iemand die weet van leegte én van vervuld 
zijn van God. Er zijn niet zo heel veel mensen die dat allebei beleven en durven benoemen en erkennen: het 
donker en het licht. Daar moet je profetisch lef voor hebben.

Quotes
‘Vasten gaat erom de wereld een beetje los te laten, ruimte te maken voor het verlangen naar God, zodat 
de rusteloosheid in ons hart eindelijk Hém kan zoeken.’

‘Ik zou het geloof in God nooit iemand willen aanpraten of mij boven atheïsten willen verheffen. Ik weet dat 
er goede gronden zijn om niet te geloven. Maar vaak denk ik dat de meeste mensen er gewoon verdriet van 
hebben dat hij er niet is. Dat hij zwijgt.’

Ontregelende vragen
- Welke gevoelens die jij hebt, baren je zorgen? Wat doe je met die gevoelens?

- Geloof jij dat God bestaat? Heb je daar weleens anders over gedacht? Hoe zou de wereld zijn als het tegen-
overgestelde waar is?

- Hoe eerlijk ben jij tegen jezelf en tegen anderen over je geloof?
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